Lavoir / Wasplaats

Kapel Notre-Dame du Chenel

De kapel werd in 1954 gebouwd op initiatief van abt
Servais teneinde de heilige Maagd Maria te bedanken
voor de besparing van de vernietiging van het dorp
tiidens de Tweede Wereldoorlog alsook voor de
terugkomst van de gedeporteerde gevangenen. De
kapel werd ingewijd in mei 1955.

Rogatiekruis

Dit kruis zou dateren uit de jaren 1870 toen de parochie
werd erkend. In het dorp zijn er vier bijna identieke
rogatiekruizen. Het enige verschil bevindt zich in de
scenes.

Immaculée Conception Kerk

Oorspronkelijk was het een kapel gebouwd in 1859 die
in 1872 een parochiekerk werd en in 1904 werd
vergroot. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende deze
als militair ziekenhuis. In 1971 hadden verschillende
moderniseringswerken plaats : verlichting, verfwerken,
glas-in-loodramen en veelkleurig plafond.

Herdenkingsplaat

Dit monument werd in 1930 op de buitenmuur van de
kerktoren aangebracht. In september 1990 voegden de
lokale autoriteiten een andere grafsteen toe ter
herdenking aan de gevangenen, gedeporteerden,
mensen uit het verzet en burgeriijke slachtoffers van de
twee oorlogen.
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Anciens hoétels / Voormalige hotels

Voormalige hotels
De twee herenhuizen aan de Grand-Rue waren aan het
einde van de 19° eeuw zeer beroemde hotels. Het eerste
huis (het huidige « Le Refuge » verpleeghuis) werd
gebouwd in 1862-63 en behoorde aan de familie
Cornet-Gigot die er een hotel-restaurant beheerde.
Reizigers hadden de mogelijkheid om daar
paardenkoetsen te huren. Het tweede gebouw uit 1895,
was het « Café de la Gare » van de familie Mullesch.
Later werd dit « I'Hotel de la Gare ».

Kerkhof

De begraafplaats dateert uit 1872 erkenningsjaar van de
parochie. Daarvoor werden de inwoners van Marbehan in
Rulles begraven. De begraafplaats werd drie keer
vergroot ,in 1901, 1914 en ten slotte in 1972. Tijdens de
Slag bij Rossignol in augustus 1914 werd langs de
begraafplaats een plaals voor Franse soldaten
aangelegd voor hun repatriéring naar Frankrijk.

Wasplaats

Deze wasplaats werd gebouwd in 1896 volgens hetzelfde
plan datgene van Rulles. In 1983 werd deze door het
Waals Gewest geklasseerd. De uitbreiding in 2012
werd verwezenlijkt in overeenstemming met de
erfgoedkenmerken. Vandaag de dag dient dit als
dorpszaal.
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) ) ) Départ de la « Balade des Forges » /
FRine dejeux f Speeiplain Vertrek van de « Wandeling van de Smederijen »

) ) R Départ de la « Balade des 4 Fils Aymon » /
Table pique-nique / Picknicktafel Vertrek van de « Wandeling van de 4 Fils Aymon »

‘H Banc / Bankje J\ Camping Alaska

Marbehan est un village qui Marbehan is een dorp op de
est a la limite de ’Ardenne et grens tussen de Ardennen
de la Gaume. Proche de la en de Gaume. Dicht bij het
forét, il s’est établi le long de bos ontstond deze plaats
la riviére « Mellier ». langs de rivier « Mellier ».

Cimetiére /| Kerkhof
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Chapelle Notre-Dame du Chenel

La chapelle fut erigée a l'initiative de I'abbé Servais afin de
remercier la Vierge Marie d'avoir épargné la destruction
du village durant la Seconde Guerre mondiale et d'avoir
permis le retour des prisonniers et déportés. Construite en
1954 par le Marbehanais Paul Claisse, elle fut inaugurée
en mai 1955.

Croix de rogations

Ces croix dateraient des années 1870, au moment de la
reconnaissance de la paroisse. Ce sont des croix de
rogations. |l en existe quatre dans le village quasiment
identiques, la seule difféerence se trouvant dans les scenes.

Eglise de 'Immaculée Conception

Au depart, c'était une chapelle, construite en 1859 qui,
devenue église paroissiale en 1872, fut agrandie en
1904. Durant la Premiére Guerre mondiale, elle servit
d'hépital militaire aprés la Bataille de Rossignol. En 1971,
d'importants travaux de restauration furent realisés :
eclairage, peinture, vitraux et plafond multicolore.

Monument aux morts
Ce monument fut apposé en 1930 sur le mur extérieur de
la tour de l'eglise. En septembre 1990, les autorités
locales ajoutérent une autre stéle en hommage aux
combattants prisonniers, déportés, résistants et victimes
civiles des deux guerres.

Chapelle Notre-Dame du Chenel/ Kapel Notre-Dame du Chenel

Anciens hétels
Les deux maisons de maitres de la Grand-Rue étaient
des hotels trés reputés a la fin du 19° siecle. La
premiere habitation (I'actuelle Maison de repos « Le
Refuge ») fut construite en 1862-63 et appartenait a la
famille Cornet-Gigot qui y tenait un hoétel-restaurant.
Les voyageurs avaient I'occasion d'y louer des voitures
attelées. Le second immeuble, construit en 1895, était
le « Cafe de la Gare » tenu par la famille Mullesch. II
devint ensuite « I'Hétel de la Gare ».

Cimetiére

Le cimetiere date de 1872, année de reconnaissance
de la paroisse. Auparavant, les Marbehanais étaient
enterrés a Rulles. |l connut trois agrandissements : en
1901, puis en 1914 et enfin en 1972. Lors de la Bataille
de Rossignol en aolt 1914, un endroit réservé aux
soldats francais fut établi le long du cimetiére avant leur
rapatriement en France.

Lavoir
Ce lavoir, construit en 1896 sur le méme plan que celui
de Rulles, fut classé par la Région wallonne en 1983.
L'ajout de I'annexe en 2012 fut réalisé dans le respect
des caractéristiques patrimoniales. Aujourd'hui, il sert
de salle de village.




